
Jezus’ opdracht

18 De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede
nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken
en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven ... Lukas
4:18 NBV

Onze opdracht en een belofte

18 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van
de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 19 en hun te leren dat ze zich moeten houden aan
alles wat ik jullie opgedragen heb. 20 En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot
aan de voltooiing van deze wereld.' Matteüs 28:18-20 NBV

17 Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten
uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, 18 slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien
zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen
en zij zullen genezen worden.
Marcus 16:17-18

>> Wij zijn natuurlijk geen Jezus of discipelen van die tijd. Maar we hebben allemaal nog
steeds een opdracht om gehoor aan te geven op de plek die Hij ons geeft. Welke plek
heb jij gekregen?
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Activiteit

>> Pak je telefoon er weer even bij. Maak een schermafbeelding van je schermtijd-
overzicht. Maak een notitie in je telefoon en plaats je schermafbeelding daar.

Reflectie

>> Schrijf op in je notitie:

Waar besteed je de meeste tijd aan?
Wat zou je willen veranderen?
Waar zou je in willen uitstappen? Waarom? 

>> Zet deze week bewust de volgende stappen op een manier die bij jou past. Plan ze in
je notities & agenda:

Tijd met God. Maak bijvoorbeeld een wandeling in de natuur en eer Hem voor de dingen
die je onderweg ziet.

Tijd met een ander. Ga bijvoorbeeld samen met een vriend(in), klasgenoot of collega iets
leuks doen en deelt iets van wat je hebt geleerd hebt of wat je bemoedigd heeft.

Tijd met jezelf. Kies een moment waarop je even iets heel anders doet dan je gewone
dagelijkse taken & verplichtingen. Denk aan dingen als creatief bezig, sporten, een paar
uur extra slaap, muziek, een goed boek, creatief bezig zijn, ... Of een combinatie hiervan.
Iets waarin jij volledig kan ontspannen & genieten en je geest verfrist wordt.
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Reflectie (vervolg)

Hoe houd jij je focus op de opdracht die we hebben gekregen?1.
Waar zie jij Gods hart voor Zijn wereld?2.
Wat is jouw rol in dit verlangen van God? Met wie in jouw omgeving mag jij iets
delen?

3.

Hoe kan jij hier concrete stappen in maken? Met wie kun je deze week iets
delen van wat je zelf hebt gekregen? 

4.

Wissel ideeën met elkaar uit. Hoe deel jij je geloof in je leven van elke dag? Stel,
je wilt graag kort iets vertellen van wat je gelooft aan een collega, medestudent,
vriend(in), of iemand die je spontaan tegenkomt onderweg. Hoe doe je dat? Hoe
haak je aan, daar waar iemand op dit moment is?

5.

APPLICATION 

THE


